
 

 

Denekamp in oorlogstijd Deel 2 
 
Het is nu 13 jaar geleden dat de première 
van het eerste deel van de film plaatsvond. 
Totaal werden eenentwintig verhalen 
aangestipt.  
 
In “Deel 2” komen vier verhalen aan bod 
die compleet verteld worden door een 
tiental getuigen. 
Tijdens 75 jaar Vrijheid zou deze film 
gepresenteerd worden maar helaas, de 
coronamaatregelen gooiden roet in het 
eten.  
 
De oorlog ‘40-‘45 is niet meer weg te 
denken uit onze geschiedenis. De vier 
verhalen zijn oorlogsherinneringen uit de 
vroegere gemeente Denekamp en haar kerkdorpen. 
De film is enthousiast ontvangen door jong en oud en is een educatief en 
cultureel project met een unieke grensoverschrijdende samenwerking.  
 
Helaas kunnen de meeste oorlogsgetuigen uit de film de vertoning ervan 
niet meer meemaken.  
 
De film is gemaakt om iedereen te laten voelen hoe belangrijk vrijheid is; 
je zult de verhalen niet snel vergeten. Kosten noch moeite zijn gespaard. 
De film ”Denekamp in oorlogstijd Deel 2” is een negenjarig project op 
initiatief van filmmaker Bertie Borggreve. 
 
Foto: De carbidlamp waarmee Jan Mollink “ Hostoes Jan” naar de Engelse 
vliegtuigen seinde om containers met wapens te droppen. 

                                


